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Waardige woonplaatsen voor God
door Arie van der Stoep

Bijzonder blijft het! Dat - door je geloof in Jezus - Hij in je woont en je met Hem een relatie kunt

hebben (*). Dat is duidelijk niet hetzelfde als wanneer een boze geest, een macht uit het rijk van

de duisternis, in iemand woont.

Dat kan namelijk ook. Zo’n geest is op brute wijze of op schoonschijnende wijze erop gericht, om je

leven van binnenuit te overheersen en je te vernietigen (1). Daarvan moet een mens bevrijd worden.

Eerder gaat zo’n overheerser niet weg.

Maar wanneer Jezus in je woont, is Hij gericht op een persoonlijke relatie met je, een relatie van

vertrouwen, vol wederzijds respect, gekenmerkt door liefde en vrede (2). En zijn doel daarbij is: je voor

eeuwig deel te geven aan zijn heerlijkheid.

De boom van het leven

Er is nog een kenmerk van die relatie van Jezus met degene in wie Hij woont. Dat is dat je vrij bent.

Vrijgemaakt door Hem! (3) Daardoor ben je in staat om ervoor te kiezen om niet meer voor jezelf te

leven, maar voor Hem (4). En dat wil je ook, omdat je van Hem bent. Je wilt naar Hem luisteren en Hem

volgen. Want je wordt niet meer geregeerd door de ‘boom van de kennis van goed en kwaad’, maar

staat in verbinding met de ‘Boom van het Leven’ - Jezus! (5) Hij is je leven!

Hij dwingt je niet om zo te leven, zoals de boze geesten doen, maar Hij roept je, nodigt je uit. Boze

geesten maken mensen bang, wanneer je hen niet gehoorzaamt, of geven je een schuldgevoel of

oefenen op andere wijze pressie op je uit. Maar Jezus dwingt niet. Hij probeert je door zijn Geest te

overtuigen, wanneer je een andere weg gaat.

Levende tempels

God wil geen slaven, maar vrije mensen, die er zelf voor kiezen, om dagelijks met Hem om te gaan.

Mensen die vragen: ‘Heer, wat is uw leiding en wil voor vandaag, voor nu, voor de toekomst, voor de

dingen waarmee ik bezig ben, of voor dat, waarmee U wilt dat ik bezig zal zijn?’

Als gelovigen, als kinderen van God, mogen we levende tempels zijn, in wie Jezus woont en bij wie Hij

zich thuis voelt (6). Mensen die één met Hem zijn en door wie Hij zich zelfs wil openbaren.

Dat alles heeft Hij zelf mogelijk gemaakt, door zich eerst op te offeren voor ons. Zodat wij die tempels

voor God konden worden, reine en waardige woonplaatsen voor zijn glorie! (7) 

Uit de Bijbel:

(*) Zie het vorige (Ant)Woord: Wat is een christen?

(1) Johannes 10:10.

De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen; ...

(2) 1 Johannes 4:16.

https://tinyurl.com/yah6br9b


... wij hebben de liefde onderkend en geloofd, die God jegens ons heeft. God is liefde, en wie in de liefde

blijft, blijft in God en God blijft in hem.

    Romeinen 5:1.

Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus.

(3) Johannes 8:36.

Wanneer ... de Zoon je vrijgemaakt heeft, zul je werkelijk vrij zijn.

(4) 2 Korintiërs 5:14-15.

... En voor allen is Hij gestorven, opdat zij, die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar

voor Hem, die voor hen gestorven is en opgewekt.

(5) Openbaring 2:7.

Wie overwint (= wie vasthoudt in het geloof - AvdS), hem zal Ik geven te eten van de boom van het

leven, die in het paradijs van God is.

(6) Galaten 2:20.

... toch leef ik, (dat is), niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij.

    2 Korintiërs 6:16.

... Wij ... zijn de tempel van de levende God, gelijk God gesproken heeft: ... Ik zal hun God zijn en zij zullen

mijn volk zijn.

(7) Efeziërs 2:21-22.

... een tempel, heilig in de Heer (= Jezus - AvdS), in wie ook jullie mee gebouwd worden tot een

woonplaats van God ... 

ATTENTIE!! - Overname van artikelen

© LET OP! De op deze website gepubliceerde artikelen mogen

alleen met toestemming van de schrijver en de eigenaar van de site

overgenomen en/of gepubliceerd en/of vermenigvuldigd worden,

behoudens waar dit anders is aangegeven. Voor het aanvragen

van deze toestemming en/of voor contact hierover kunt u

gebruik maken van de Contactpagina van www.kommm.nl.

http://www.kommm.nl.

